
Retourje Ezumazijl haven (i.p.v. Schier haven)                                              Zaterdag 18 Augustus 2018      

 

¶ Negatief reisadvies naar Schier…  (ivm te harde wind verwachting 6-7 Bft  WZW…was niet handig voor terugweg 

¶ Met 5 kano’s vertrokken riching Ezumazijl vanaf surfers opgang 

¶ Snelle (speed)surfers ontwijken..  

¶ Onverwachte ontmoeting te water met 10 Peddelpraters bij Oostmahorn 

¶ Haaks de bocht om bij de Keien pier. 

¶ Rustig in haventje..  

 

Goed opletten om surfers en zeilboten te ontwijken op het Lauwersmeer….(stond een leuke wind vonden zij ook) 

 

       

    



 

 

Bij Oostmahorn hadden we een onverwachte ontmoeting met 10 peddelpraters bij het “Torentje”. 

 

Zij bleken voornemens een rondje Ameland te doen, maar kregen net als wij ook een negatief reis advies 

voor de Waddenzee i.v.m. harde windverwachting. Bovendien kon Antoon onze „campinggast uit 

Termuntenzijl“ mooi een gevonden Sleeplijn˟  terug geven aan de echte eigenaar. Sleeplijn bleek 

inderdaad van iemand uit deze groep. Wat weer een handig toeval.   

S˟leeplijn met rode tas was op de wal tijdens vertrek bij de surfers opgang gevonden..is vast niet van een surfer geweest dachten we nog… 

 

 

 

Drijfpauze was goed voor 200m drift in ong 10 min.  En de wind bleek vooral meer West dan  Zuid.  

      

 



Bijna Haaks de bocht om boei Ddr1 parallel aan de bijna onzichtbare  „Keienpier“. Over de Keien  even 

afsteken was niet mogelijk wist Wim gelukkig zeer op tijd te melden. En zo ging de tocht verder zonder 

geschuur/gebonk of schade aan de kano’s richting  de haven van Ezumazijl. 

      

Eenmaal in de haven weinig wind dankzij een zeer dichte bomen .. En daarna best een lange pauze 

gehouden om  Antoon te helpen om zijn oa zijn chocolade vooraad en ander extra eten op te eten, we 

gingen immers naar Schier was het plan. En dat voedsel overschot kwam ook wel weer goed uit, want er 

waren zeker 2   deelnemers die zich had verheugd op een lekkere Cheescake bij de passanten haven op 

Schier m.a.w. beperkt proviand mee..     

            

 

  



Terug weg nog meer surfers, en inderdaad de  wind was zoals verwacht toegenomen. 

       

 

 

 

 

Weer terug aan wal bij de surfersopgang..  

        

 

Met dank aan: 

Dick en Wim (tochtleiders), Hilde, Antoon.     

 

Mvg 

Guus 


